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 www.uniilvereniging.nl   

info@uniilvereniging.nl

Sociale media NUV 

www.facebook.com/UniilVereniging

www.facebook.com/ned.uniil.vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 

1999 opgericht en is in principe alleen vóór 

Uniillers, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun 

familieleden. De NUV heeft zich voor de periode 

2016-2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid

Saamhorigheid werd in Libanon als een 

groot goed ervaren en is de basis van onze 

vereniging. De NUV ondersteunt dit door 

ontmoetingsmomenten te organiseren of 

te ondersteunen met faciliteiten. SHARING 

MOMENTS! Lid zijn van onze vereniging moet 

voelen als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 

en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt 

de onderlinge band en heeft een duidelijke en 

positieve uitstraling naar onze omgeving. Het 

draagt bij aan de herkenning en erkenning van 

UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL veteranen. 

Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote 

landelijke reünie georganiseerd.

Informatie en communicatie

Het is belangrijk om onze missie op de kaart te 

houden en te bewaren voor de toekomst. De 

NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de 

missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede 

contacten en samenwerking met de pers/media, 

Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanteriebataljon 

RI JWF, organisaties voor veteranen en 

bijv. militaire musea zijn essentieel. Het 

verenigingsblad Dubbel Vier verschijnt eens 

per drie maanden en wordt breed gelezen! De 

vereniging heeft een eigen website en is actief op 

sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, 

veteranendagen en veteranen in het algemeen 

dragen bij aan verbondenheid. Er is een factsheet 

ontwikkeld met achtergrond en informatie over 

de missie. De ambitie is om in de komende jaren 

te zorgen voor een database met gegevens, 

feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten, 

foto’s van posten en materieel en mensen, etc.

Belangenbehartiging 

Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, 

informeert de NUV instanties zoals Defensie, 

UNIFIL Vereniging

de IGK (tevens belast met veteranenzaken), 

de defensieombudsman, politici, organisaties 

voor veteranen etc. en stelt als dat nodig is de 

speciieke omstandigheden van onze veteranen 

aan de orde. We willen luisteren naar dat wat er 

leeft en goede, functionele contacten hebben 

met onze leden en alle betrokkenen. In de 

komende vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE 

belangenbehartiger van én voor alle Uniillers.

Representatie

De NUV komt binnen haar mogelijkheden op 

voor de belangen van Uniillers. Daarbij streven 

wij naar herkenning, erkenning en waardering. 

Periodiek overleg vindt plaats met het Ministerie 

van Defensie, de Politiek, RI JWF, het Veteranen 

Platform (VP), het Veteraneninstituut (VI), De 

Basis, gelijkgestemde veteranenorganisaties, het 

VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie, etc.

Herdenken 

De negen oud collega’s, wier namen op het 

UNIFIL monument in Havelte staan, hebben 

tijdens onze missie het hoogste ofer gebracht, 

hun leven. Uniillers hebben daar het diepste 

respect voor. Zij en hun families/nabestaanden 

verdienen voor altijd ons respect en onze 

aandacht. Nabestaanden worden meer betrokken 

bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk van 

respect door bij de jaarlijkse herdenkingen in 

Amsterdam, Loenen en bij het Monument te 

Havelte als eenheid of delegatie aanwezig te 

zijn. Betrokken, trots en representatief! Uniillers 

worden in toenemende mate gevraagd om 

te fungeren als erewacht bij een uitvaart met 

veteranen-eer van een overleden Uniiller. 

Ondersteuning 

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent 

een nuldelijnsondersteuning component. Het 

VP is opgedragen de nuldelijnsondersteuning 

uit te voeren en voor de toekomst te verankeren. 

Nuldelijnsondersteuning is steun dichtbij, 

Uniillers die dus andere Uniillers helpen. 

Op de website en in de Dubbel Vier staat een 

overzicht van de landelijke dekking van onze 

nuldelijnsondersteuners.  De ondersteuning krijgt 

nieuwe vormen in de versie 2.0.

Ereleden NUV

Louis Verhoeven 2013

Berry Diestelhof  2016

Hans van Lent      2016

Lid van verdienste NUV

René Vroomman   2017

Henk Schoenmakers  2019

Bestuursleden NUV

Voorzitter (a.i.):  Joop Hoek

voorzitter@uniilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten

secretaris@uniilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie (a.i): 

Rob Deckers

penningmeester@uniilvereniging.nl

Lid bestuur (activiteiten): Joop Hoek

activiteiten@uniilvereniging.nl 

Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV

Redactie Dubbel Vier: 

Kees Hendriks

redactie@uniilvereniging.nl

Tel. 06-46555977

Social Media – Hans van Lent

Commissie van Beroep – Fred Krijnen, Marvin 

Kuiper, Jan van Halen

cvb@uniilvereniging.nl 

Webmaster www.uniilvereniging.nl

Bart van Lier, Pieter Mielen, Bert Lammerts van 

Bueren, Dick Bronder en Sjak Neelen

webmaster@uniilvereniging.nl 

Commissie Project  en Subsidies – Rob Deckers

r.h.j.deckers@ziggo.nl

De activiteiten van de NUV worden mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 

V-fonds.

Foto voorzijde: 1979 patrouille franse soldaten bij 

DFF post 7-1A uniil, Ad Sonnemans
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Oplage 1.300 stuks

Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@uniilvereniging.nl

Adreswijzigingen

Alleen schriftelijk doorgeven per mail  

aan: penningmeester@uniilvereniging.nl

of per post aan:

Ledenadministratie NUV

S. Neelen, Ericalaan 16

6086 CV  NEER

Adverteren in de Dubbel Vier

Ondersteun het werk van de vereniging 

en adverteer in de Dubbel Vier. De Dubbel 

Vier wordt niet alleen thuis door de 

leden van de vereniging gelezen, maar 

is steeds meer te vinden in openbare 

en veteranengelegenheden.  Dat maakt 

het nemen van een advertentie des 

te interessant voor u/uw bedrijf. Laat 

u informeren over de mogelijkheden 

redactie@uniilvereniging.nl en 

penningmeester@uniilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal

Graag ontvangt de redactie artikelen 

en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het 

aanleveren van foto’s: graag in voldoende 

formaat in verband met de drukkwaliteit. 

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken in te korten of om er 

veranderingen in aan te brengen.

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 

noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 

bestuur weer te geven. 

Overname artikelen

Overname van artikelen is toegestaan 

met bronvermelding en toezending van 

een exemplaar aan het adres van de 

secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier

De deadlines voor de Dubbel Vier staan 

vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 2-2020 is 

17 mei 2020

Op het moment van opmaak bevinden we ons in, wat ze noemen, stabiele fase 

van deze pandemie. Dat zal allemaal wel….maar wat heb ik onze bijeenkomsten 

en uitjes gemist! Even onder het genot van ’t schuimend bier en dampend 

bitterballetje onze uitzending van toen evalueren, de locals nog even tegen het 

licht houden…. Ach, het bekende werk.

Dan blijkt dat bij het verschijnen van onze vorige editie een maat van ons, en voor 

veel van jullie een bekend gezicht, de strijd met Corona helaas niet heeft overleefd. 

Ik kende Andre Zlobinski niet persoonlijk, maar had een bijzonder leuk contact 

naar aanleiding van zijn bijdrage in de laatste Dubbel Vier. Dan is daar het besef 

hoe broos het leven soms is. Mooi dat wij, na overleg met zijn echtgenote, de 

bijdrage mochten plaatsen. 

We komen niet onder een steen vandaan, dus het is aan de leden niet voorbij 

gegaan dat er een hoop bestuurlijk gedoe is. Onze nieuwe voorzitter a.i. Joop 

neemt voorlopig de honneurs waar, samen met verdi en Rob en dan zijn wij met 

elkaar in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Persoonlijk baal ik als een stekker dat Sjak is gestopt. Fijne en gedreven maat en 

voorzitter a.i. Het gaat je goed. Aan alle betrokkenen; zet je blauwe baret recht, 

strijk de plooien glad en we gaan uit van een hernieuwde start. Succes allemaal!  

Wat wel ijn is om te noemen dat we onze redactie hebben versterkt met de komst 

van Edward. We gaan samen optrekken om de Dubbel Vier lekker te blijven vullen! 

Andere tijden, nog steeds!

We pakken de (blauwe) draad wederom met elkaar op. 

Zo goed als het gaat. Het nummer is klaar. Corona speelt 

ons parten, weinig bijeenkomsten dan ook minder copy 

om te verwerken. Het jaar is nog jong en we gaan uit van 

perspectief. 

Het gaat jullie goed, blijf voorzichtig en een ijne vakantie 

toegewenst. 

Kees Hendriks
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Beste Uniiller, geachte lezer, 

Ik ben nog nooit voorzitter a.i. geweest van een vereniging en heb derhalve dus ook nog nooit een voorwoord 

geschreven.  Ik moet er dus echt even voor gaan zitten. Om te beginnen hoop ik dat deze D4 jullie in goede 

gezondheid treft in deze rare coronatijd.  Een korte introductie van mezelf;  hoewel ik voor velen onder jullie geen 

onbekende ben. Joop Hoek, 59 jaar, gelukkig gescheiden en 4 volwassen kinderen. Van jan. 82 t/m sept. gediend 

in Libanon/Haris als chaufeur/admeur en monteur bij de herstelcompagnie. Ik zit nu ongeveer 4 jaar in het NUV 

bestuur met als aandachtsgebied activiteiten/evenementen en daarnaast ben ik commandant van de draagploeg bij 

uitvaarten. Vanuit deze positie heb ik de afgelopen jaren vele UNIFIL ‘ers mogen ontmoeten en daar beleef ik veel 

plezier aan. 

Voorwoord

De vorige voorzitter a.i. Sjak Neelen, die tevens 

penningmeester was, heeft besloten om te stoppen met 

een van zijn hobby’s. Ik heb van dichtbij gezien dat hij 

met veel inzet, energie, passie en doorzettingsvermogen 

deze tijdelijke functie van voorzitter a.i. met verve heeft 

vervuld. De vergaderingen onder zijn leiding waren goed 

voorbereid, hij had oog en tijd voor de Uniiller en was een 

ijne medebestuurder om mee samen te werken. Woord is 

woord en afspraak is afspraak. Met het opstappen van Sjak 

verliest de vereniging een zeer gedreven bestuurder en een 

uitmuntende en integere penningmeester.  

Gelijktijdig is ook Berry Diestelhof opgestapt, wie kent hem 

niet. De langst zittende bestuurder van onze vereniging 

en ook aan hem heb ik goede herinneringen. Vanwege 

zijn lange tijd binnen het bestuur was Berry het geweten 

van het bestuur. Berry kent zeer vele UNIFIL ‘ers, weet altijd 

precies te vertellen hoe zaken in het verleden zijn ontstaan 

en had vanwege zijn brede netwerk een belangrijke inbreng 

in het bestuur. Gelukkig blijft Berry wel de merchandise 

verzorgen voor onze vereniging dus zullen we hem op 

vele evenementen blijven tegenkomen en kunnen we nog 

steeds mooie spulletjes blijven kopen in onze webshop op 

de website.  Sjak en Berry, namens het huidige bestuur en 

vele leden wil ik jullie bedanken voor de ongeloolijke inzet 

en bijdrage die jullie hebben geleverd in het NUV bestuur en 

alles wat jullie hebben gedaan voor onze leden. 

Om door te kunnen als bestuur van onze vereniging 

heeft er een verschuiving en aanstelling in het bestuur 

plaatsgevonden. Op dit moment ben ik voorzitter a.i. en 

bestuurslid activiteiten/evenementen en is Rob Deckers 

toegetreden tot het bestuur als penningmeester a.i. en 

heeft als aandachtgebied projecten en subsidies. Rob is al 

ongeveer een jaar aspirant bestuurslid van het bestuur. Rob 

heeft de nodige ervaring als bestuurder en het is een ijne 

collega om mee samen te werken. Op dit moment bestaat 

het bestuur uit 3 leden en dat moeten er eigenlijk 4 zijn. We 

hebben dit juridisch laten checken bij een notaris. Vanwege 

de coronacrisis waarmee we te maken hebben was het niet 

mogelijk om een BLV te beleggen om een nieuw bestuurslid 

te benoemen en daarom is het tijdelijk toegestaan om met 3 

leden door te gaan tot de eerstkomende ALV/BLV. 

Zoals reeds eerder door Sjak is aangegeven werkt het 

bestuur samen met de adviescommissie om de NUV beter 

en efectiever te laten zijn voor de leden en daarmee 

toekomst bestendiger te maken. De adviescommissie, 

bestaande uit Fred Krijnen, Hans van Lent, Ruud Zwiers, 

Helmut Hermans, Ronald Bergkamp en Jan Leenslag, 

heeft ontzettend veel werk verricht om hier invulling aan 

te geven. Er is een gedegen en kwalitatief goed advies 

gegeven omtrent de structuur van het bestuur, de wijze van 

aanstellen van bestuursleden met de daarbij behorende 

functiebeschrijvingen en competentiesets, alsmede het 

doen van voorstellen om de statuten en het huishoudelijk 

reglement toekomst bestendig te maken. We hadden 

ons nieuwe bestuurslid Rob ook graag langs deze weg 

aangesteld als bestuurslid maar corona zat ons in de 

weg. Rob zal straks volgens de nieuwe procedure moeten 

solliciteren op een door hem gewenste functie binnen het 

bestuur. Het advies is ondertussen afgerond en het bestuur 

heeft vele adviezen van de adviescommissie overgenomen 

en zal deze presenteren op de eerstkomende ALV/BLV. Langs 

deze weg wil ik de adviescommissie nogmaals hartelijk 

bedanken voor het vele en goede werk dat is verzet voor de 

vereniging.  
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Langzaam worden de beperkende maatregelen m.b.t 

het coronavirus verlicht alhoewel het verstandig is als 

samenleving en individuen alert te blijven. Er wordt veel en 

emotioneel gedemonstreerd overal ter wereld inzake “black 

lives matter”. Velen van ons moeten verplicht thuis werken en 

weten niet waar ze dit jaar hun vakantie moeten vieren. Door 

het coronavirus zijn vele evenementen afgelast;  4 en 5 mei, 

NLVD, lokale veteranendagen, motortoertocht en ga zo maar 

door. Ik vind dat erg jammer. Het zijn vaak vaste momenten 

in het jaar waarbij we elkaar trefen, elkaar opzoeken, praatje 

doen en een biertje drinken. Ik mis dat en ik denk jullie 

ook. Ik hoop dan ook dat het weer snel verantwoord is om 

evenementen te gaan organiseren of bezoeken. De eerste 

stap is gezet. Op 26 september gaat de NUV motortoertocht 

van start, dus geef je op bij mij. 

Via Facebook hebben jullie al kunnen lezen dat er een 

activiteitencommissie is opgericht en dat we jullie hebben 

gevraagd om met ideeën te komen. De commissie gaat 

zelf zaken uitwerken en we zijn erg benieuwd wat de leden 

zelf leuk vinden om gezamenlijk te gaan doen. Ik heb nog 

geen reactie mogen ontvangen dus voel je vrij om met een 

idee te komen. We merken dat velen van ons na de grote 

reünie van vorig jaar behoefte hebben om elkaar in kleiner 

gezelschap op te zoeken. Met maten van je oude peloton 

of post in Libanon. Het bestuur wil dit soort initiatieven 

graag ondersteunen. Er zijn verschillende subsidies mogelijk 

wanneer er een reünie wordt georganiseerd, deze tref 

je verder in de D4 aan en Rob zal je graag adviseren en 

ondersteunen bij de subsidieaanvraag.  

Er is nog veel werk te verzetten voor de vereniging. We 

zijn druk bezig met het organiseren van de ALV/BLV maar 

vanwege de corona/RIVM eisen is het lastig een geschikte 

locatie te vinden. Het streven is om een gecombineerde 

ALV/BLV te houden eind oktober om vervolgens ergens 

begin 1ste kwartaal 2021 een ALV te houden waarbij we 

dan het nieuwe bestuur kunnen gaan benoemen. Op dit 

moment is het bestuur aan het bekijken welke zaken we nu 

al kunnen oppakken en doorgeven aan het nieuwe bestuur 

en welke zaken het nieuwe bestuur moet oppakken. Wij 

willen het nieuwe bestuur hierbij niet voor de voeten lopen. 

We willen als NUV in de toekomst weer beter zichtbaar 

zijn in veteranenland en bij Defensie. We willen meer 

activiteiten gaan organiseren voor onze leden. Er is reeds 

een activiteitencommissie opgericht en we hebben de 

inanciën om hun ideeën te ondersteunen. We zijn reeds in 

een ver gevorderd stadium om onze leden via de website te 

informeren wanneer ze zelf een reis willen organiseren naar 

Libanon, dit ziet er echt goed uit. Communicatie naar onze 

leden en daarbuiten moet echt beter en zo zijn er nog een 

meerdere onderwerpen te noemen.

Maar, de vakantie staat voor de deur.  Juli en augustus zijn 

maanden dat het veteranenland stil staat. Waar gaan we heen 

of zouden we naar toe willen en is dit wel mogelijk? Onze 

gezondheid staat boven alles. Ik reis graag maar dit jaar zal 

toch zeker anders zijn dan vorig jaar. Minder met vakantie en 

dichter bij huis. Ik wens jullie allen een ijne zomervakantie 

toe, blijf gezond en ik hoop velen van jullie de komende ALV/

BLV weer te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek, Voorzitter a.i. NUV
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Ik begin meestal met Hoi hoi allemaal, dus doe ik dat nu ook.

Hoi hoi allemaal.

Mijn naam is Edward v Mackelenbergh, woon 9 hoog in het gezellige 

's-Hertogenbosch.

Il ben 56 jaar, gescheiden en heb 2 heerlijke kids. Zoon van 12 en dochter van 14.

Ik ben zo'n 5 jaar geleden voor 100% afgekeurd en doe sindsdien vrijwilligerswerk. 

Zoals ... 3 jaar geleden ging ik met mijn kinderen naar het uniill museum in Arkel. 

Toen ik daar met mede veteranen sprak gebeurde er iets met me. Een wond 

die altijd dicht zat ging open. Niet veel later kwam ik voor het eerst bij het VOC 

in 's-Hertogenbosch terecht met mijn verhaal en diezelfde middag werd ik al 

gebeld door maatschappelijk werk van de Basis en er ging een bal rollen. Ik heb 

nu een buddy en ben onderzocht bij Psq nu de Hemisfeer en daar is Moral Injury 

door uitzending geconstateerd. Dit geeft me eindelijk duidelijkheid en wat rust. 

Anderhalf jaar geleden heb ik me aangemeld bij het VST en sinds een jaar ben ik lid 

van de BNMO.

Lid van de Uniill vereniging ben ik al jaren maar ik deed daar niet echt veel mee.

Vanaf nu verandert dat, ik ga me namelijk inzetten als verslaggever / razende 

reporter. Ik ga op pad en op zoek naar mooie, ontroerende en leuke verhalen voor 

in de Dubbel Vier. Voor mij helemaal nieuw maar ik duik er met veel plezier en 

passie in. Heeft iemand een tip voor een onderwerp waar ik in kan duiken laat het 

dan via de redactie weten.

Warme groet;

Edward v Mackelenbergh 

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.
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Even voorstellen

Sinds begin 2019 ben ik als aspirant bestuurslid actief 

binnen de NUV. Hierbij verricht ik bestuurlijke hand- en 

spandiensten, zo heb ik een periode het secretariaat 

waargenomen, houd ik mij bezig met de subsidieaanvragen 

en ben ik nu penningmeester a.i. na het opstappen van onze 

vorige penningmeester. Verder lever ik een bijdrage met 

mijn mede bestuursleden om uiteindelijk te komen tot een 

toekomstbestendig Nederlandse UNIFIL vereniging. 

Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Rob Deckers 

en ben 57 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb één uitwonende 

dochter van 27 jaar. Ik ben woonachtig in Zeist, in het 

midden van het land. Ik ben op 18 jarige leeftijd uitgezonden 

geweest naar Libanon. Als lid van het stafwachtpeloton ben 

ik gelegerd geweest te Al Yatun, in de periode augustus 1981 

t/m januari 1982.  In het dagelijks leven ben ik werkzaam op 

de Staf van de Koninklijke Marechaussee. 

Op bestuurlijk vlak heb ik ervaring binnen de politiek (bestuurlijk en adviserend). Daarnaast ben ik landelijk, lokaal en 

regionaal bestuurlijk actief geweest binnen een groot aantal sociaal/maatschappelijke, sport- en charitatieve organisaties. 

Mensen met wie ik heb samengewerkt zien mij vaak als bestuurlijke duizendpoot. Met veel plezier wil ik mijn bestuurlijke 

kennis en ervaring in zetten voor de NUV en verder werken aan iets waar we ¾ jaar geleden binnen het bestuur een start 

hebben gemaakt, namelijk om de verenging klaar te maken voor de toekomst. Ik hoop daarvoor binnenkort, door de leden 

gekozen te worden als bestuurslid van onze vereniging. Voor die tijd hoop ik je snel eens persoonlijk de hand te kunnen 

schudden en nader kennis met je te maken. Ik hoop tot dan, Rob Deckers.

recogtech.com

PALM-ID
aderpatroon herkenning

■ Toegangscontrole

■ Identifi catie

■ Bezoekersregistratie

■ Verifi catie
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Op Zondag 10 Mei hebben stichting Veteranen Hart 

van Brabant en Politieteam Tilburg-Centrum samen met 

Veteranen (waaronder veel UNIFIL Veteranen), actieve 

militaire, de Koninklijke marechaussee, brandweer, 

ambulance en burgemeester Weterings van Tilburg een 

eregroet uitgebracht aan meneer Ansems. Daarmee toonde 

we ons diepste respect aan hem, WOII-veteranen en onze 

gevallen helden van toen.

In de periode van 10 tot en met 14 Mei 1940 heeft meneer 

Ansems voor ons land gestreden aan de Waal. Ingedeeld bij 

de 6C Pantser Afweer Geschut heeft hij, onder vijandelijk 

voor, vanuit Gennep via o.a. Mill, Nistelrode, Oss, Echteld 

en Kesteren uiteindelijk terecht gekomen aan de Hollandse 

Waterlinie bij Fort Everdingen. Op 13 Mei 1940 konden ze 

geen kant meer op. Ze hadden de sluizen van de waterlinie 

geopend waardoor aan de ene kant alles onder water stond. 

Aan de andere kant lagen de Duitsers. Op 14 Mei 1940 

volgde uiteindelijk de capitulatie. Meneer Ansems heeft tot 

Augustus 1947 gediend bij de Infanterie en later bij de aan- 

en afvoertroepen.

Ontroerende eregroet voor 

100-jarige WOII-veteraan in 

Tilburg, 

‘Ik heb hier zo van genoten’
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Genoten

75 jaar na de bevrijding heeft Ansems nog steeds moeite met 

de periode tussen 10 en 14 mei, vooral sinds het verlies van 

zijn vrouw 16 jaar geleden. Door de coronacrisis is het voor 

zijn kinderen ook niet mogelijk om hem zoals normaal te 

bezoeken. Maar toen was daar zondag steun in de vorm van 

een bijzondere eregroet.

,,Een volkomen verrassing. Werkelijk prachtig!”, aldus de 

kranige Ansems, die niet als enige ontroerd raakte tijdens 

de ceremonie. ,,Dat is alleen maar een goed teken”, zegt hij 

daarna. ,,Dat laat zien dat het de mensen nog steeds veel 

doet. Ik heb hier zó van genoten.”

Warme Groet Edward v Mackelenbergh 

Redactie Dubbel Vier
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AANMELDEN 

MOTORTOERTOCHT NUV 

26 september 2020. 

Best motorliefhebbers van de NUV, 

In 2017 organiseerde we onze eerste motortoertocht en er 

waren toen iets meer dan 20 rijders aanwezig. Dit evenement 

wordt door de NUV zelf georganiseerd en het is de bedoeling 

dat we elk jaar een mooie rit maken ergens in het land. De 

motortoertocht is een succes en elk jaar komen er meer 

rijders bij.  

Het organisatieteam bestaat uit een aantal zeer ervaren 

motorrijders die ervaring hebben in het organiseren van 

motortoertochten en het leuk vinden om dit ook voor de 

NUV te doen. Ik heb het dan over Helmut Hermans, Paul 

Dijkstra en Richard Schluter. 

We hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten om 

na het afzeggen van de motortoertocht van 16 mei vanwege 

de coronamaatregelen, toch een motortoertocht te gaan 

organiseren. De datum is 26 september en we zijn bezig met 

het programma. Het programma is nog niet rond maar we 

hebben de intentie om vanaf het Nationaal Militair Museum 

te Soesterberg te vertrekken en dan een mooie rit te gaan 

maken in midden Nederland. 

Omdat we op het moment van printen van deze D4 nog 

geen bevestiging hebben ontvangen van diverse locaties is 

het van belang om de website en/of FB te blijven volgen voor 

nadere info. 

De aanmelding voor de motortoertocht is reeds op FB en de 

website geplaatst. Meld je aan als je het leuk vindt om mee te 

doen. Geef svp aan of je alleen komt of met een bijrijder. Het 

deelnemen is voor de leden gratis en voor niet leden is de 

prijs € 7,50 pp. , graag overmaken op nl 80 abna 0459 2754 

96.  Laten we er weer een gezellige dag van maken. 

Lekkere koie met gebak, goede lunch en een drankje aan 

het einde. Rij mee !

Ik wens een ieder alvast een ijne vakantie toe, blijf gezond 

en hopelijk tot 26 september. 

groet,

Joop



11

Oproep

Blauw koord, de verlenging

Wil jij mijn vader zijn?

20 juli 1983 vertrok de laatste lichting 

vrijwillig/dienstplichtigen Dutchbat 

naar Libanon.

Nu zoeken we iedereen van:

Het 3e peloton C-Cie Juli-Oktober/

November 1983 UNIFIL

We willen namelijk een reünie gaan 

houden in 2023. Het is dan 40 jaar 

geleden. 

Kijk op Facebook;

2023 reunie 3e peloton C-cie Juli-

november 1983

Een paar dagen geleden verscheen bij uitgeverij Aspekt mijn boek “Wil je 

mijn vader zijn?” met als ondertitel “Veteraan voor het leven”. Het gaat over de 

gewelddadige dood van Philip de Koning (Blauwe baret) en de daarop volgende 

geschiedenis dat diens jongere broer mijn pleegzoon werd.  In het boek komt 

“Dubbel Vier” nogal voor en ik vermeld ook dat het blad nog steeds bestaat als 

uitgave van NUV. Een voorwoord werd geschreven door Mr. G.J.(Fred) de Graaf, 

oud-voorzitter Eerste Kamer. 

Mogelijk vindt de redactie een plaats in “Dubbel Vier” om vele collega-veteranen 

te informeren over dit boek?

 

Pieter C. van Geldorp

pieter@vangeldorp.eu

Naar aanleiding van het artikel in de vorige D4, waarin Andre ons meenam in zijn zoektocht naar een verlengd blauw koord, 

zijn er een aantal aanvrgane geweest om eenzelfde koord. We hebben osn suf gezocht, vanuit Merchandise kan de NUV 

helaas niets betekenen. Wie weet in de toekomst wellicht als meerdere maten hierom blijven verzoeken?
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Marhaba beste lezer,

Tja, waar te beginnen? Maar gewoon 

bij het begin? Is wel zo logisch, dus 

daar gaan we. Op 6 september 1971 

ging ik als beroepsmilitair naar de KMS. 

Ik wilde onderoicier bij de “Aan en 

Afvoertroepen” worden. Ik was toen 

16 jaar en 2 maanden jong. Na mijn 

opleiding werd ik groepscommandant 

bij 13 Bevo in Nunspeet. Eind 1978 

was als sergeant eerste klas geplaatst 

bij 49 Lichte Transport Compagnie in 

Nunspeet. Leuk werk, natuurlijk toen 

nog met dienstplichtigen. Terwijl 

wij onze dagelijkse taken op de 

Veluwe uitvoerden wisten we dat er 

in Zuidlaren iets unieks gaande was. 

Nederland ging sinds lange tijd weer 

deelnemen aan een VN-missie. Het 44e 

was voorbestemd om deze taak uit te 

voeren. Spannend maar ook een beetje 

de “ver van mijn bed show”, omdat er 

toen geen sprake van personeelstekort 

was onder het beroepspersoneel bij 

het 44e. Die “ver van mijn bed show” 

werd snel anders voor mij. Tijdens een 

sportles in november 1978 kwam een 

medewerker van personeelszaken de 

gymzaal binnenlopen en vroeg mij om 

mee naar het bataljonsstaf-gebouw 

te komen. Hoofd personeelszaken 

vertelde mij dat de sergeant 

wegtransport van het 44e niet naar 

Libanon wilde omdat hij daarmee 

zijn bevordering tot sergeant-majoor 

zou mislopen. Er werd een vervanger 

gezocht. Zoals dat meestal gaat hadden 

zij in al hun wijsheid al bedacht dat ik 

wel in zijn plaats zou kunnen gaan. Of ik 

dat wilde? Het was een beetje vrijwillig, 

maar tegelijkertijd ook niet. Eigenlijk 

1979

moest ik gewoon. Een paar weken later ging ik naar Zuidlaren en op 10 maart 1979 

vertrok ik met de hoofdmacht naar Libanon. 

De eerste overweldigende beleving was de vliegtuigtrap af en de warmte langs 

je benen omhoog voelen kruipen. Daarbij ervaarde ik de geuren en geluiden van 

het vliegveld en het uitzicht over het donkere terrein. Een uitzicht wat overging 

in een glooiend landschap vol lichtjes van de huisjes tegen de heuvels. Heel veel 

dansende lichtjes en lichten van rondvliegende heli’s. De eerste nacht moesten 

we ter plekke in een open hangar-gebouw doorbrengen. Veldbedje in elkaar 

knutselen en de eerste ervaringen met elkaar delen. Ik heb voordat ik naar 

Libanon vertrok een eenvoudige Eumig super-8 ilmcamera gekocht en heb op 

10 maart vanaf dat we in Nederland in de bus stapten geilmd.        Ook tijdens de 
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overnachting op het vliegveld van Beirut. Een plek waar ik nog heel vaak terug zou komen. Bij elkaar heb ik zo’n 4,5 uur super 

8 ilm van ons in Libanon.

’s Morgens zijn we met Franse Berliet vrachtwagens naar Haris gebracht en arriveerden we in ons operatiegebied. Hier zou ik 

de sergeant wegtransport zijn. Voor één jaar, want zo was het mij meegedeeld: “De dienstplichtigen gaan voor een half jaar, 

de beroeps voor een jaar.” Maar wat moest ik eigenlijk gaan doen? Wat zouden mijn werkzaamheden worden? Natuurlijk had 

mijn voorganger me in Zuidlaren veel verteld. Eigenlijk kwam het neer op: tegen de tijd dat je weer naar Nederland terug 

komt zul je waarschijnlijk begrijpen wat de functie allemaal inhoudt. Lekker dan, maar die situatie bood ook mogelijkheden 

voor eigen initiatieven en dat beviel me wel.  

Qua organisatie waren we als 

transportpeloton onderdeel van 

de stafstafverzorgingscompagnie, 

later de verzorgingscompagnie en 

gestationeerd in Haris. Mijn eerste 

kantoor was een stenen kotje bovenop 

de Bevobunker. Wie het bedacht 

had weet ik niet, maar die stenen 

opbouw was door de Fransen als toilet 

gebruikt. In het hok lagen tegen de 

muren bergen van een halve meter 

uitwerpselen. Wat een vuiligheid! Niet 

getreurd, scheppen erbij en ruimen 

maar. Later ben ik met mijn kantoor 

naar het huis van de CC, CSM en 

administratie verhuisd. Geslapen heb ik 

altijd in het “maison Chinoise”, oftewel 

het Chinese huis, zo genoemd vanwege 

de typische ronde balkons, 100 meter 

voorbij de bataljons CP in Haris. 

Al snel bleek dat er veel materieel van 

en naar Beirut gebracht moest worden. 

Van reservedelen en banden tot en 

met complete tandemstellen van “de 

dikke Daf’s”. Door omstandigheden 

heb ik vaak met mijn chaufeurs 

in Beirut moeten overnachten en 

hebben we onderweg en in Beirut 

veel meegemaakt. Heel veel. We zijn 

meerdere malen in levensbedreigende 

situaties geweest, waaronder tweemaal 

gegijzeld. Het is in deze situaties 

geweest dat ik een heilig ontzag voor 

mijn chaufeurs heb gekregen. Nooit 

is er een gewonde gevallen of erger. 

Na elk spannend voorval bespraken 

we dit. Soms direct na aankomst in 

Beirut en anders als we terug in Haris 

waren. Elke keer kwamen we samen 

tot de conclusie dat de situatie door 

ons eigen handelen niet geëscaleerd 

was. De reden was even simpel als 

bijzonder: we vertrouwden elkaar. Mijn 

chaufeurs vertrouwden erop dat ik het 

ontstane probleem wel “diplomatiek” 

zou oplossen omdat ik onze belagers 

altijd in het Frans aansprak.  Een 

teken van respect in Libanon en dat 

Frans praten nam direct wat spanning 

weg. Ik vertrouwde erop dat mijn 

chaufeurs mij steunden door alert 

en héél aanwezig te blijven. Beetje 

intimiderend, maar niet dreigend. En geen ondoordachte handelingen. Dat deden 

ze bijvoorbeeld door hun UZI’s  links en rechts uit het cabineraam van de 328 naar 

buiten te laten steken. Ze mochten daarbij niet naar voren richten waar ik aan het 

onderhandelen was. Het besef bij onze opponenten dat we snel in konden grijpen 

was voldoende. Tja, en als er niks ergs gebeurd is hoeft er niets gemeld te worden 

en wordt er van die gebeurtenissen niets vastgelegd. Dus hebben die chaufeurs 

van hogerhand nooit de waardering gekregen die ze verdienden. Eerlijk is eerlijk: 

we hebben er ook nooit om gevraagd. Toch wringt dit nog steeds bij mij. Daarom 
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heb ik tijdens afgelopen Kerst 2018 aan mijn kinderen 

beloofd een boek te gaan schrijven over mijn belevenissen 

in Libanon. Daarmee heb ik de mogelijkheid om mijn 

chaufeurs en een aantal andere collega’s eens onder de 

aandacht te brengen. 

Het belangrijkste wat Libanon mij gebracht heeft is het 

besef hoe belangrijk loyaliteit in het leven is. Loyaliteit 

is wat mensen verbindt. Ook met een organisatie of een 

missie. Loyaal aan elkaar, zonder voorwaarden, zonder 

terughoudendheid. Een gevoel wat bezongen wordt 

door Billy Joel in Goodnight Saigon. Toen ik daar veel 

later over nadacht besefte ik dat loyaliteit voor een groot 

deel voortkomt uit leidinggeven. Daarvoor hoef je geen 

leidinggevende te zijn, dat kan je ook doen als vader, moeder, 

broer of lid van de voetbalclub. Goed leidinggegeven is 

(volgens mij) niets anders dan het goede voorbeeld geven 

en de mensen om je heen de kans geven met jouw hulp het 

beste uit zichzelf te laten halen. 

In het begin was er geen reisbureau in Haris, dus heb ik 

dat een paar maanden erbij gedaan.  Dat betekende reizen 

organiseren, hotels en trips boeken voor Nederlandse 

verlofgangers naar Israël. Ik bracht de verlofgangers zelf 

naar de grens om ze aan de Belgische mevrouw van het 

reisbureau uit Tel Aviv over te dragen. Na dat het reisbureau 

in Haris opgericht was ben ik toch het vervoer van 

verlofgangers van en naar de Israëlische grens blijven doen. 

Eerst met een 328, later kregen we een Mercedes bus. Dat 

was leuk, op woensdag en zondag een paar uurtjes naar Rosh 

Hanikra. Even weer in het westen met lekkere hamburgers 

en ongesluierde vrouwen. Maar het is ook de plek waar ik 

de twee meest indrukwekkende herinneringen aan mijn 

Uniiltijd heb opgedaan. Daar denk ik nog vaak aan terug.

Op de heenweg naar de Israëlische grens ging het als volgt: 

Ik kwam dan met de collega’s bij de grens met Israël aan en 

bracht ze door de sluis over de grens. Dan moesten we in het 

restaurant wachten op de bus uit Tel Aviv. We zaten dan met 

elkaar te kletsen over de aanstaande vakantie en over wat er 

in Libanon gebeurde. 

Een voorval wat me tot op de dag van vandaag helder voor 

ogen staat begon met een bericht van de bataljonsstaf. Of 

ik bij de grens wilde wachten tot een geestelijk verzorger 

en iemand van de bataljonsstaf aanwezig zou zijn. Geen 

idee waarom. Het was eind augustus 1979. Toen ik bij Rosh 

Hanikra in het restaurant op de bus uit Tel Aviv zat te wachten 

vermoedde ik dat er iemand met de bus zou komen waar die 

geestelijk verzorger contact mee wilde. Aangezien er die dag 

geen vertrekkende vakantiegangers waren zat ik samen met 

de chaufeur in het restaurant op de bus te wachten. Toen 

de bus op zo’n 150 meter voor het restaurant stopte zag ik 

dat er niet één maar twee bijzondere personen uit de bus 

kwamen. Tussen een handvol terugkerende vakantiegangers, 

die in rechte lijn richting de grens banjerden, liepen een 

man van ongeveer 50 en een vrouw van ongeveer 25 een 

beetje zoekend rond te kijken. Duidelijk geen militairen. Ik 

wist nog steeds niet wie ze waren. Ik ging naar buiten, wees 

de militairen dat ze door konden lopen en ving de man en 

vrouw op. Ik nam ze mee naar binnen en bood ze een stoel 

aan bij de tafel waar ik eerder al zat. We gaven elkaar een 

hand en bij het uitspreken van hun namen begon bij mij een 

belletje te rinkelen. Beide hadden als achternaam “de Bruin”. 

Ik weet nog dat ik heel erg schrok. Dat is zo’n moment dat je 

een rilling langs je rug voelt lopen. Mijn chaufeur hoorde de 

namen en besloot direct aan een andere tafel te gaan zitten. 

Dat vond hij discreter, vertelde hij later. De man liet er geen 

gras over groeien en stelde de vragen waar ze het meest 

benieuwd naar waren: “Hoe gaat het nu met Arie?” en “Komt 

het goed met Arie?” Het bleken de vader en echtgenote van 

Arie de Bruin te zijn. Maar ja, ik wist eigenlijk niks over Arie. 

Maar dat ga je natuurlijk niet zeggen. Ik vertelde alleen het 

kleine beetje wat ik écht wist.  Dat was dat Arie de Bruin 

een paar dagen daarvoor van Naqoera naar het Rambam 

ziekenhuis in Haifa was overgebracht. En dat daar optimale 

hulp was. Voor de lezers die dit niet weten: Arie de Bruin was 

op 22 augustus gewond geraakt in een vuurgevecht met 

PLO’ers die een Fiji-post omsingelden. Ik heb zo’n 3 kwartier 

met de vader en echtgenote van Arie aan tafel zitten praten 

voordat de geestelijk verzorger aankwam. Die heeft toen 

samen met een collega de zorg overgenomen en ben ik terug 

naar Haris gegaan. Ik ben nog nooit zo blij met een GV’er 

geweest.

Een tweede herinnering stamt uit eind oktober 79. Soms 

waren er veel mensen die ik over de grens moest brengen 

en soms maar een paar. Hoe kleiner het aantal vertrekkende 

vakantiegangers, hoe ijner de gesprekken vaak waren. 

Zoals die ene keer dat ik met een sergeant van de C-cie zat 

te praten die me trots vertelde dat zijn tijd er bijna op zat. 

Philip heette hij. Nog een korte vakantie naar Israël, dan nog 

een paar weekjes aan de bak in Libanon en dan terug naar 

Nederland. Het leven lachte hem toe. Hoe anders zou het 

lopen. Kort na zijn vakantie maakte een Belgische mijn op 

9 november een einde aan het leven van sergeant Philip de 

Koning. Later, in 1980 op de KMS in Weert, zou ik de broer van 

Philip nog ontmoeten en het hele verhaal over het gezin de 

Koning te horen krijgen. Zeer indrukwekkend. Van mijn CC op 

de KMS hoorde ik hoe de Nederlandse begrafenisverzekering 

met de begrafenis van Philip was omgegaan. Dat was onder 

het motto: oorlogsomstandigheden, doen wij niets mee, 

betaal alles zelf maar. Naast dat moeder de Koning haar zoon 

verloren had ontstond er ook nog inanciële ellende door 

ambtenarengedrag. Uiteindelijk is de Nederlandse Oiciers 

Vereniging voor de familie de Koning in de bres gesprongen 

en die hebben gezorgd dat de begrafenis betaald is. 

Gelukkig zijn het de mooie dingen die mijn herinnering over 

Libanon bepalen, vooral de kameraadschap. En natuurlijk 

hebben we ook heel veel plezier gehad zoals bij mijn eerste 

radio-uitzendingen samen met Dick Laning. De Double-

Dick Show. Ik heb er nog cassettebandjes van!      Die eerste 

radio-uitzendingen zijn al door velen geclaimd, maar deze 

foto is toch echt uit de zomer van 1979.  De zender was 

door verbindelaars op Al Yatun in een groot appelmoesblik 

gebouwd. 

Een ander bijzonder moment was de 2e medal-parade die 

ik mee mocht maken. Een medal-parade is sowieso voor 

iedereen een mooi moment maar tijdens de 2e die ik mocht 

meemaken werden de militairen die nu in de “Galerij der 

eenjarigen” staan apart gezet. Generaal Erskine was speciaal 

naar ons af komen zakken om dat bijzondere moment luister 

bij te zetten. 



15

Na een jaar en twee weken Libanon was ik weer terug 

in Nederland en na een dikke maand verlof werd ik als 

instructeur op de KMS geplaatst. Het was raar om te ervaren 

dat je veel collega’s vonden dat beroeps die vrijwillig naar 

Libanon gingen maten-naaiers waren. Want doordat jij 

vertrok moesten de achterblijvende collega’s toch maar mooi 

jouw werk opknappen. Deze negatieve houding binnen het 

leger ten opzichte van uitgezonden mensen heb ik altijd 

wel apart gevonden. Vele jaren later ben ik nog erg pissig 

geweest toen iemand van de brigadestaf in Seedorf moest 

oplijnen wie wanneer op uitzending was geweest. Ik had 

naast een uitzending Cambodia natuurlijk ook Libanon op 

mijn lijstje gezet. Krijg ik de serieuze vraag van die eikel: 

telt Libanon nog mee dan? Dan heb je echt zin om iets heel 

vervelends met zo’n vent te doen.

Maar eerlijk is eerlijk, alles bij elkaar heeft Libanon mij veel 

gebracht. Naast mijn besef over loyaliteit ook de liefde 

voor het onbekende, verre landen en voor uitdagingen. Ik 

heb 5 jaar met mijn gezin in Seedorf gewoond, ik heb op 

3 locaties in Duitsland gewerkt en heb 3 jaar bij SHIRBRIG 

in Denemarken gewerkt. Ik ben op mijn 40e weer gaan 

studeren en heb best wel een mooie carrière bij Defensie 

gehad. Vind ik zelf. Mijn persoonlijk motto is sinds Libanon: 

blijf leren en presteren.

Nadat ik in 2011 met FLO ben gegaan heb ik nog 3 jaar 

cursussen in Amersfoort gegeven voor Defensie. Nu werk ik 

als ZZP‘er onder andere voor een bedrijf wat actief is in sloop 

en GWW.  Ook hier vind ik de uitdagingen leuk. En nu we het 

toch over uitdagingen hebben: in 2018 heb ik samen met 

onze zoon de 4-daagse van Nijmegen gelopen en dit jaar ga 

ik met mijn dochter in Someren de Kennedymars lopen. In 

Nijmegen hebben we de 50 km gelopen. Mijn zoon voor de 

eerste en ik voor de twintigste keer. Dan vind ik het elke keer 

weer leuk het Libanon-detachement te zien. Ik wil niet meer 

in een detachement lopen maar ik kan me voorstellen dat 

het heel gezellig is. Daarom wil ik als ZZP’er toch graag in een 

bedrijf werken. Mensen om je heen, ergens bij horen en die 

kameraadschap onder elkaar opzoeken. 

Misschien dat jullie ongeveer 10 jaar geleden een verslag 

van mij in de Dubbel 4 gelezen hebben.   Dat ging over 

mijn trip in 2008 met SHIRBRIG naar Libanon. Ik ben toen 2 

weken in UNIFIL-gebied geweest en heb onder andere een 

bezoek aan OP-Hin gebracht. Mocht er nog interesse in zijn: 

ik heb dat artikel op PDF dus ik kan het zo naar je mailen. 

Als je wat meer wil weten over wat ik doe of interesse hebt 

in de Libanon ilms of wat anders; je mag me schrijven op 

dickdane@gmail.com. 

Met dank voor jullie interesse, een hartelijk Marhaba vanaf 

deze zijde, Dick Dane
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Aanleiding

Ik had een reactie gegeven dat ik interesse had in een langer blauwkoord, artikel van Andre Zlobinski RIP. Mijn origineel zit 

vast op mijn veteranenpak, ik zocht er dus nog een voor mijn oud groen. Prompt gaf ik in die mail aan dat ik wel een stuk 

wil schrijven voor de aankomede dubbel vier over mijn periode in libanon. Dus belofte maakt schuld. Nu ben ik niet zo’n 

verhalenschrijver, maar we zullen zien wat ik op papier krijg.

Met gepaste trots………trots op blauw 

Waarom nu……

En dan ga je denken, waarom leeft dat Libanon gebeuren 

en het veteraan zijn nu ineens. Nou, Libanon heeft mij nooit 

losgelaten, altijd trots en zuinig op mijn blauwe baretten, 

medailles etc. etc. Ook enkel uitgave van de  Achterbanier’s  

en Dubbel Vier’s uit die periode heb ik nog. 

Nee, het is weer echt gaan leven toen ik vorig jaar tijdens 

de bevordering van mijn jongste zoon weer eens op een 

Kazerne (Oirschot) kwam. Na zoveel jaren voelde dat wel zeer 

vertrouwd. Mijn zoon stimuleerde me meer te gaan doen, 

je mag trots zijn om veteraan te zijn. Veteranen ontmoeten 

doe je niet elke dag, tot we naar Colijnsplaat moesten voor 

de uitreiking van het Invasiekoord - Prinses Irene Brigade. Na 

deze uitreiking was er een receptie waar ook oude veteranen 

aanwezig waren. Een leuk gesprek gehad met Karel Zwart (91 

jaar). Mijzelf voorgesteld en mijn respect uitgesproken voor 

wat hij had gedaan voor ons. Aan het einde van het gesprek 

zei hij: Libanon zei je, Mmm……. Ons overkwam het, jullie 

dommeriken gingen vrijwillig naar een oorlogsgebied, maar 

mijn respect hiervoor. Dit gaf mij de motivatie om het (weer) 

op te pakken.

Keuring en opkomst

Dienstplicht was eigenlijk niet voor mij bestemd. Twee 

oudere broers zouden in dienst moeten. Echter eentje 

werd afgekeurd en de tweede kreeg vrijstelling. Ik kreeg 

mijn oproep en moest me op 16 maart 1981 om 08.30 in 

Roermond melden voor de keuring dienstplicht. Op 27 maart 

viel de brief van defensie door de brievenbus, en jawel hoor 

geschikt. Tijdens de keuring had ik al aangegeven geen 

bezwaar te hebben om uitgezonden te worden. 

Opleiding 43 Painfbat Chassé

Dus het werd lichting 82-4. Begin juli 1982 melden op de 

Johan Willem Frisokazerne in Assen. Ingedeeld bij het 43 

Painfbat Chassé 43ste Alpha compagnie, 2de peloton. Het 

kazerneleven beviel me wel. Wat me niet beviel waren die 

verdraaide treinreizen elke zondagavond en vrijdagavond. 

Dit loste zich later op, ik kon meerijden met Eric Domensino. 

In een mini Cooper, vertrek Helmond station en enkele uren 

later aankomst in Assen. Veel lol gehad onderweg, leuke gast 

waar je veel lol mee kon hebben. Helaas is Eric op 16-6- 1989 

overleden, RIP. Eric was geplaats op 7-18 Charlie gebied. 

december 1982 Acie eindappel voor inschepingsverlof
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Met de jongens waar ik de kamer mee deelde en Sgt Fokko 

Hadderingh klikte het goed, we kwamen letterlijk uit alle 

windstreken. Tijdens de opleiding verdween de een of andere 

maar de uiteindelijke groep die gereed was om naar Libanon 

te gaan, om samen op een post te komen was goed op elkaar 

afgestemd, en je kon op elkaar rekenen. Niet ieders favoriete 

onderdeel, maar exercitie vond ik wel mooi om te doen. Het 

was dan ook een hele eer om gevraagd te worden om deel te 

nemen aan de vaandelwacht. Na veel oefenen lukte het naar 

mijn mening perfect met het opbrengen van het vaandel 

tijdens een bijeenkomst.

Een cadeau van onze kapitein was ook weer zeer bijzonder, 

Wadlopen van Pieterburen naar Schiermonnikoog, Nooit 

gedaan, in eerste instantie modder lopen. Viel dus wel mee 

totdat je wat dieper door het water moest, schijnbaar een 

vaargeul. Leuk om een keer te doen, maar om dit voor een 

tweede keer te doen daar pas ik voor. 

Politiek in Den Haag hield ik normaal nooit zo goed bij. 

Maar tijdens onze opleiding volgde je het op de voet. Wat 

ging het kabinet beslissen, gaan ze verlengen of stoppen ze 

ermee. Die onzekerheid was niet echt prettig, de keuze om 

naar Libanon te gaan hadden we zelf gemaakt. Gaan was 

een must en zeker die blauwe baret. Opluchting was dan 

ook groot toen eindelijk de verlossende worden eruit kwam 

tijdens een appèl, van onze kapitein van den Elsen: mannen 

we gaan. 

Maar voordat we met verlof gingen volgde een verrassing 

in de vorm van een grote oefening Steeple Chase II  in 

december 1982 ergens in de buurt van Kiel. Die we nog 

moesten ondergaan voordat we op 19 januari 1983 naar 

Libanon gingen. Een oefening in koud weer, vorst in de 

nachten, slapen bij boeren in de hooiberg, YP’s die het 

begaven, bruggen die bleken opgeblazen te zijn wat 

men niet wist, dus stond je ineens kilometers achter de 

vijandelijke linie, foef over de rooie, want hij kon ons niet 

vinden. En volgens mijn herinnering was de koppeling/

versnellingspook van onze YP niet de beste. Onze chaufeur 

Kpl Kreder was niet echt te benijden. Rijdend uitstijgen 

was ook al zo’n ding. Menig een ging op z’n bek. Maar 

terugkijkend toch een hele ervaring om deel te mogen 

nemen aan zo’n grote oefening. In de legerkoerier van januari 

1983, 33e jaargang-nummer 1 staat een mooi verslag over 

deze oefening. Blijkbaar hadden we het nog niet zo slecht 

gedaan…………

Nog een kleine memo aan onze Kapitein, bij de uitreiking van 

de baretten maakt hij duidelijk dat het dragen van de blauwe 

baret moest gebeuren met de touwtjes netjes geknopt in 

een strik. Hij mocht als enigste zijn blauw baret dragen met 

de touwtjes los. Wat een kerel. Tijdens het eindappel (met 

ouders) voor het inschepingsverlof zei hij, als target en 

reminder aan jullie alle “we gaan met z’n alle op een missie en 

roteren aan het eind ook weer met z’n alle”.

Libanon 7-1A en 7-1B Charlie.    19-1-2-1983/27-7-1983 

 

19-1-1983, 12.15 uur landing Beiroet. Van 2 graden naar 18 

graden, andere geur, kapotgeschoten gebouwen en als ik 

naar de landingsbaan keek, vraag ik me nog af hoe die kist 

daar heeft kunnen landen. Na de oude garde uitgeklapt te 

hebben instappen in 4 tonners samen met Sgt Haddering, 

Sgt de Leeuw, Willemse, van Peterse, Kreder, van Lune en ik. 

Onderweg veel IDF-voertuigen, jeeps, M113, half tracks en 

IDF-personeel te voet. Je zat werkelijk in een andere (oorlog) 

wereld.  Na een rit van ruim 4 uur eindelijk aangekomen 

op de post 7-1A irst camp Dutchbatt. Hier werden we 

opgewacht door sgt van Woensel, Kpl Arendse, Ramsche, 

Alberts en Feijten. 
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Met Alberts en Feijten ben ik de eerste week veel 

opgetrokken, zij werkte me in. Mijn eerste bezoek aan 

Buyut as Sayyid was samen met van Lune en Ramsche. Mijn 

eerste “Sjai” bij Zalegh. Als koiedrinker wel even wennen. 

Mierzoet, heet maar wel lekker. Na terugkomst om 18.00 uur 

s ’avonds patrouille gelopen. Ook weer een hele ervaring zo 

“koud uit NL”.  Schietincidenten tijdens de eerste week, die 

kennismaking was er ook. Eerste stoottroepen 20-1 IDF .30 

richting zee op vissersboten, 21-1 DFF op 25 meter van post 

lost diverse schoten richting zee.

Op 27-1-1983 kwam de rest van onze groep aan op de post, 

Kpl Lek, Debreczeni, Redlich, Vrije en Klerk. De groep was 

compleet en iedereen moest zijn plek gaan vinden. 

De post was vrij groot maar uitgeleefd. Zeker aan de 

buitenkant. Nieuwe verf deed later wonderen met de 

uitstraling. Verder was er een nissenhut als kamer, keuken. 

De slaap-units waren vrij groot met soms schorpioenen, de 

douche tja, een boiler buiten die warm water moest geven 

en vaak in de douchebak duizendpoten (Lithobius libanicus), 

bunker soms bezet met Lebanon viper (Montivipera 

bornmuelleri). 

Laat ik het dan maar niet hebben over het schijthok. 

Drollenpatrouille was nou niet echt het ding wat je graag 

deed. Emmer leegmaken en vuur erin. Verder kan ik hier 

melden dat het wassen van afdrooghanddoeken in water 

met veel chloor niet werkt. Ze vallen namelijk in stukken uit 

elkaar, wel schoon maar niet meer te gebruiken. 

7-1A was allang geen roadblock meer. Wat we deden was 

waarnemen, melden, logboek bijhouden, patrouille lopen 

en vaak op z’n paas best eruitzien als er weer melding 

kwam dat er een delegatie vanuit Naqoura op weg was met 

hoog hooggeplaatste militairen. Schoenen gepoetst, netjes 

gekleed en salueren tot de laatste wagen voorbij was. Verder 

werden we met regelmaat ingedeeld om roadblock 7-1B te 

bemannen. Het lijkt of 7-1A een niet al te drukke post was.  

Schijn bedriegt echter. 

Tijdens rotaties van de IDF had je het druk, manschappen 

tellen, voertuigen tellen (M113, tank, half tracks, diepladers, 

jeeps) etc. etc.  En wat van richting Israël kwam, kwam via 

Tyrus weer terug. Soms bleef zo’n kolonne stilstaan op 

de Coastel Road en dan werd er een patrouille gestuurd 

om te kijken waarom ze stil stonden. We hadden elke dag 

redelijk wat overlight van straaljagers, transportvliegtuigen, 

drones en helikopters. Alles wat richting 7-18 ging werd 

doorgegeven. 7-1 hield alles in de gaten. Als de voertuigen 

7-18 waren gepasseerd melden ze dat aan ons terug. En 

omgekeerd gebeurde dat ook. Indrukwekkend vond ik 

altijd die laag vliegende straaljagers over middellandse zee 

richting Tyrus. Als de bezetting van de post compleet was 

draaide je redelijke diensten. Anders werd het als er mannen 

op vakantie gingen of andere posten moesten bezetten 

vanwege rotatie. Dan liep je wel eens op je tandvlees. Zeker 

om die nachtdiensten van 24.00 uur tot 08.00uur uit te zitten. 

Dit waren de uren dat het altijd rustig was, op 3.9 na die 

regelmatig een radiocheck deed. Af en toe stopte er een IDF 

half track voor onze post, of ze zich verveelde weet ik niet 

maar ik had er een hekel aan als ze met de schijnwerpers van 

hun voertuig het wacht kot beschenen. 

Op een nacht stopte er weer een half track en er werd in het 

Nederlands iets geroepen. Het bleek een Israëlische soldaat 

te zijn uit Venlo. Schijnbaar moesten ze drie maanden dienen 

in het leger. Hij vond het vreemd dat er dienstplichtige 

Nederlandse soldaten gelegerd waren in Libanon. Ik vond het 

best hoe hij er over dacht. Na wat geograische aanwijzingen 

gegeven te hebben, waar Meijel (mijn dorp) ongeveer lag ten 

opzichte van Venlo kregen ze een oproep en weg waren ze 

weer. 
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Eind april werd ook weer de DFF-post langs 7-1A permanent 

bezet. Het gebeurde vaker dat er tijdelijk een roadblock was 

bij deze post, maar nu waren ze permanent aanwezig. Dit gaf 

wel wat aleiding in de nachtelijke uren, je kon hun doen en 

laten observeren met de nachtkijker en liep je wat vaker de 

post rond. Contact maken met deze groepering was uit den 

boze.  

Omdat we met regelmaat Sgt Hadderingh (of diegene die 

op dat moment post commandant was) nodig hadden om 

wat te melden over de DFF-post of omdat 1.8 Romeo, 3,9 

Romeo hem weer nodig had moesten we het wacht kot 

steeds verlaten wat eigenlijk niet kon. Oplossing: groot leeg 

blauw blik waar Amerikaanse pindakaas had ingezeten met 

grind vullen, lange draad aan bevestigen. Blik ophangen bij 

de keuken en de draad door trekken naar het wacht kot met 

radio. En verhip dit werkte. 7-1B kwam voor mij pas inzicht 

na 5-3-1983. Op 5-3 had ik zelf radiodienst, toen om 16.00 

uur kaptein van den Elsen onaangekondigd onze post kwam 

Hadderinghen sgt van Woensel 7-1A 22-1-193

bezoeken. Van Lune liet hem binnen volgens de geldende 

procedures, ik salueerde de kapitein en ging weer verder.  

Even later werd ik afgelost van mijn dienst omdat de kapitein 

me wou spreken. Oef…. Wat heb ik verkeerd gedaan, krijg ik 

een geeltje of ……? Ik wist het niet dus liep ik de nishut in. 

Bijna al mijn maten waren ook binnen toen de kapitein me 

naar voren riep. Tot mijn verbazing werd ik bevorderd tot Sld 

eerste klasse en kreeg ik een getuigenschrift. Ik was toch wel 

wat overdonderd en iets wat ik totaal niet verwacht had. Ik 

krijg nog steeds rode oren als ik de beweegreden teruglees 

die hij gebruikte: 

“Hij krijgt zijn strepen omdat hij in de afgelopen maanden 

nooit heeft geschuwd om van de een of andere klus af te 

zien. Het gedrag en de werklust heeft mij er toe gebracht 

om Sld Sonnemans te bevorderen als Sld eerste klasse”.  

Felicitaties kreeg ik van iedereen. Zo zie je maar, niet 

verwacht, niet aan gedacht en toch gekregen. 

Door deze strepen werd ik wel steeds meer ingezet op post 

7-1B. Omdat er geen Sgt of Kpl op de post aanwezig was 

werd ik geacht om postcommandant te zijn. Iets waar ik 

wel tegen op zag omdat ik dan met maten van 7-18 en 7-17 

en 7-1A samen op de post was. En ik ze moest indelen op 

roadblock, wacht kot/radiodienst of anders. Ik heb me voor 

niets zorgen gemaakt. De tijd die ik op 7-1B zat verliepen 

probleemloos. 7-1B was een post waar het normaal rustig 

was. Er kwamen met regelmaat auto’s uit het gebied Buyut 

as Sayyid. De personen waren allemaal locals. Ik zal me maar 

niet druk maken over de onverantwoorde rijstijl. Vaak met 

drie personen voorin, 4 personen achterin, 1 hangend aan de 

open deur van de bijrijder en als je pech had en de achterbak 

openging vond je daar nog een klucht aan kinderen. Verder 

werd de post nogal eens bezocht door de plaatselijke jeugd. 
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Radiocontact met 7.1 was er regelmatig. Dat gebeurde als 

er IDF of DFF-voertuigen gemeld werden door 7-1A naar 

7-18 of andersom maar dat ze niet terug gemeld werden 

omdat ze niet langs de post kwamen. Dan werd er door 7-1 

gevraagd of de voertuigen niet waren afgeslagen richting 

7-1B. Vaak stonden dan de voertuigen net aan het begin 

van afslag richting 7-1B langs de weg. Dit werd dan terug 

gemeld, ook als ze weer in beweging kwamen. Als we dit 

zelf zagen dan maakte we al melding van deze tijdelijke 

stopplaats aan 7.1 Op een dag werden we door eerste 

luitenant Jaeger gevraagd op te letten op een bepaalde 

persoon die werd gezocht. Naam is me ontschoten. Wel 

stond zijn ID-kopie opgeprikt bij de radio. Op een avond 

kwam er een personenauto aan die voldeed aan de 

beschrijving. De chaufeur voldeed onzes inziens aan de 

persoon waarnaar gezocht werd. Zijn ID werd ingenomen 

en hij bleek gewapend te zijn en werd met een pistool met 

9mm kaliber, deze werd ingenomen. Opvallend vond ik wel 

IDF voor post 7-1A met luitenant Ypma en 1ste luitenant Jaeger

dat hij zeer goed meewerkte wat je niet zou verwachten. 

We vergeleken de ID met die wij hadden. Alles Arabisch 

en niet te ontcijferen. Ook de foto op het ID was nou niet 

van dien aard dat je een positieve ID kon maken. Eerste 

luitenant Jaeger werd op geroepen en hij was redelijk snel 

bij de post. Wat bleek, we hadden goed ons werk gedaan 

alleen de persoon in kwestie bleek een politieman te zijn 

die op weg was naar zijn ouderlijk huis vanuit Beiroet (ook 

goed, dit kan ook gebeuren). Hij kreeg alles weer terug en 

kon zijn reis verder afmaken. Hij zelf gaf in gebrekkig Engels 

aan dat we correct hadden gehandeld en hem met respect 

hadden bejegend en behandeld. De volgende middag kwam 

hij uit het gebied weer richting 7-1B. Hij werd kort staande 

gehouden en doorgelaten.
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Enkele memorabele data:

10 maart 1983: Ik moest naar post 7.11 voor steun in het 

Alpha gebied vanwege UN medal uitreiking in Al Yatun. En 

wat schets mijn verbazing ik liep Jack Kessels en Loek Kessels 

tegen het lijf. Beide jongens uit mijn dorp. Ze moesten beide 

nog tot 23 maart. Ik benoem deze datum omdat Jack Kessels 

niet lang nadat hij terug was in Nederland helaas door een 

noodlottig auto-ongeval om het leven is gekomen. Toen ik 

dit bericht kreeg van mijn ouders was het wel even slikken. 

22 jaar geworden, veel te jong gestorven. RIP

30-4-1983: Al-Yatun UN medaille.  

14-4-1983: Rijnard de Wolf RIP  en op 6-6-1983 Sgt Theo 

Seebregts RIP. Deze data denk ik, waren voor iedereen 

een wake up call in het Charlie en Alpha gebied om nog 

stringenter met de wapenprocedure ontwapenen en 

omgang met wapens om te gaan. 

4-7-1983: Herinneringsmedaille VN Vredesoperaties voor de 

UNIFIL, met gesp LIBANON 1979.

27 juli 1983: Van Lune, Kpl Kreder, Kpl Lek, Willemse en ik zijn 

als laatste geroteerd, de andere waren al op 20-7 terug naar 

Nederland. Na het inwerken van de nieuwe ploeg was het 

wel genoeg geweest. We zijn vertrokken vanuit Beiroet, in 

een naar mijn mening vrij leeg Martinair vliegtuig. 

Tot slot.

Met gepaste trots denk ik nog steeds terug aan mijn periode 

in Libanon. De posten waar ik heb gewerkt, maar vooral aan 

de maten waar ik die posten mee heb mogen delen. Een 

bijzonder persoon wil ik toch nog even benoemen zonder 

iemand te kort te doen. Dat is of was (hij zal nu wel adjudant 

(BD?) zijn) Sgt Fokko Hadderingh. Militair, collega en mens 

ineen. Super kerel! 

Mochten er maten zijn die het leuk zouden vinden om de 

contacten weer eens aan te halen, schroom niet en mail me 

sonnemans.ad@hetnet.nl . Ik verheug me op elk bericht.

Ik wil eindigen om iedereen veel gezondheid toe te wensen 

in deze absurde tijd waarin we momenteel leven. Mag er snel 

een tijd aanbreken dat we elkaar weer eens gaan zien.

Blauwe groet,

Ad Sonnemans

Meijel
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Waorum marcheer gi-j nog,bolde man                                                
Met op ow uniform getungel as aandenke aan moed                 

Waorum marcheer gi-j nog,veteraan                                                                                                                                                                   
En loop -ie jaorluks egals met in de zwiegende stoet.                      

 
Waorum he-j ’n droevige glans in ow oge

Wat lut ow niet meer los
Waorum kiek-ie gebaoge naor de grond

A-j de muzieknotte heurt van The last post.

 

Za’k ow efkes uutlegge,mien kleine jong
Waorum ik mien medajjes en vlegskes heb opgespeld

Za’k ow ook ut de duuk doen, mien lieve jong
Waorum ik mot huule um ied’re umgekomme held.

 
‘sNachs komme duk weer die beelde

As in een nachmerrie terug in mien kop
Al die kammereu-j die eurlie leve gave

Al die ontroosbare olders,die nog altied wachte op…………………

 

Parachutestof leit as ’n grafkleed euver al die helde
ID plaatjes euveral verspreid, diep in ’t zand

’N toekomstdroom den in een klap niet meer telde
De helme op de grave; dat beeld geet nooit meer aan de kant.

 
Mien jong,gi-j vraog mien waorum ik hier paradeer

Um alles wa;k mien eiges kan herinnere, alraak -ie d’r nooit aan gewend
Buute al die verloare gegaone talente, ik zeg ’t nog maor ’n keer

Hag gi-j de waarde van onze vri-jheid nooit gekend.

 

 
Tekst Joop Boxtart, geschreven t.b.v 75 jaar bevrijding bij ons in de achterhoek

Inzender: Marcel ter voert.
Libanonveteraan 1982 post 7-7.
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 

veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kun-

nen. Het telefoonnummer is 088 – 334 00 00. De verenigingen, ook de UNIFIL 

Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsondersteuning. Maatjes onder elkaar 

en voor elkaar. Voor een luisterend oor en kameraadschappelijke hulp. Nulde-

lijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

ieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je ver-

legen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op met een van ons. Je staat niet alleen!

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686

Erik  van Till  Ingen  06-57277057

Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658

Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536

Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692

Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856

Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477

Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753

Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236

Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516

Ico  Jongerden  Overijssel  06-13389920

Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886

Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886

Ruud van den Heuvel Ronde Venen 06-20202966

Léon Heber  Limburg/België 06-53893297

Klaas  Zijlstra  Friesland  06-22011482

Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142

Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939

Soldiering on woman, you're always true to form
Just keep on pushing your shopping cart through the 
stormMost people buy it, but you feel it's one that we can no longer aford
You stopped believing in our story, you say it's way too short

Ain't nobody out there as brave as you, you're holdin' your own
A million diferent voices that are trying to break you just listen to one
The one that's inside you, and soldier on

You're governed by the winds that reign
You armed yourself with a lower chain and a broken cane
Nobody cares how you feel like they think your heart doesn't bleed the same
We wouldn't hear the truth if it cried in our faces

Ain't nobody out there as brave as you, you're holdin' your own
A million diferent voices that are trying to break you
Just listen to one
The one that's inside you, and soldier on

Muziektekst- Afsluitend op veteranen dag op 27 juni opgetreden door de Nederlandse muziekband DI-RECT 

DI-RECT



d e f e n c e  &  s e c u r i t y


